
 

 

JANKEN VAN GELUK 
 
Refrein 
 
Ik kan wel janken van geluk 
Huizen kampioen! 
Een heel jaar kan niet meer stuk 
door het Huizer geel en groen. 
 
Een Lamme in de laatste lijn, 
Hensen onder de lat 
soms is het dreigend, maar wie doet ons wat?! 
In overdrive een Kogeldans op links, 
rechts wervelt in bloedgang van der Veldt 
Visser krijgt de bal: hun keeper uitgeteld. 
 
refrein 
 
Op het midden heerst een jonge Lamme, 
vastberaden ,fier 
en daar gaat Frankie als een altijd hongerig dier 
Tim smeert ons de boter op het brood 
Zsusschen draait om eigen as, 
Aktouar die weer strak en doeltreffend schoot. 
Zo was het een heel seizoen  
maar hoe anders begon het tegen rood en groen  
 
 
refrein 
 
Klein wisselt groots met Kroeze, Kooij en de sluwe Vos 
Kroeze scoort: groen en geel gaat helemaal los. 
Lo Asioe die blijft nog even staan 
terecht: hij kogelt met z’n kop ons stijf bovenaan. 
Helms verstaat zijn taak, 
Dubbeldam draaft doelgericht 
Visser heeft het laatste woord 
zorgt voor het slotakkoord. 
 
 


